Enquête
“Jezus van Nazaret”, een boek van Paul Verhoeven, heeft de laatste tijd hier en daar voor wat heisa gezorgd binnen christelijke kringen, maar ook “The Jewel of Medina” van Sherry Jones laat menig moslim niet onberoerd! Daarom leek mij dit een geschikt onderwerp voor mijn eindwerk rond verboden boeken; hoe (verschillend) reageren Christenen en Moslims op een boek dat in hun geloof eerder gezien wordt als omstreden, verboden of goddeloos. Ik heb hieronder een aantal vraagjes geformuleerd over de twee boeken in kwestie. Ik zou het enorm waarderen mocht u eventjes  tijd nemen om deze enquête in te vullen. 

Alvast bedankt!

Lore Van de Vondel - 6 LWIa Sint-Ursula-Instituut

Hier begint de enquête!
Ken je het boek 

· “Jezus van Nazaret” van Paul Verhoeven

· “The Jewel of Medina” van  Sherry Jones
· Neen 

Ben je een

· Man

· Vrouw

Uit welke gemeente kom je?

……………………………………………….
Ben je een 

· Moslim

· Christen die naar de kerk gaat

· Christen die niet naar de kerk gaat

 (Ben je een Christen, ga dan meteen verder naar het gedeelte over vragen rond Jezus van Nazaret )
Indien je geen van beide geloven aanhangt, moet je de volgende vragen niet meer oplossen.

Ben je diepgelovig?

· Ja

· Neen
Tot welke leeftijdscategorie behoor je?

· 0-20 jaar

· 21-30 jaar

· 31- 45 jaar

· 46- 55 jaar

· 56-70 jaar

· 71 en ouder
Vragen over “The Jewel of Medina”
Wat is je reactie als je weet dat Sherry Jones een roman schreef over het persoonlijk leven van de profeet Mohammed en zijn kindbruid Aishah?

· Romans zijn fictie, auteurs mogen schrijven wat ze willen. Het is een vorm van vrije meningsuiting.

· Dat zo’n figuur uit mijn geloof zomaar een leven toegeschreven krijgt, apprecieer ik niet meteen, maar het is slechts fictie.

· Ik voel een vorm van ongeloof of woede omdat deze auteur zomaar het leven van een voor mij religieuze figuur verzint!

· Andere, zo ja welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wat is je mening over de Deense cartoons rond Mohammed?     
· Dit kan absoluut niet! Ik zie dit soort spot als een belediging. 

· Met cartoons lach ik eens goed, het doet me niets. 
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Het raakt me, maar binnen een maand hecht ik er niet zo veel belang meer aan.

· Ik weet niet wat je bedoelt.

Zou  je het erg vinden mocht er een dergelijk boek over Jezus Christus geschreven worden?
· Ja

· Neen

Ga je ermee akkoord dat Sherry Jones het leven van de profeet  en zijn relaties met zijn vrouwen zo intiem beschrijft?
· Ja
· Neen
Vind je het erg of ongehoord dat een niet-moslim een boek schrijft over een figuur dat voor Moslims een grote religieuze waarde heeft?

· Ja, als iedereen zich met zijn eigen geloof zou bezighouden, zou de wereld er zo veel beter uitzien.

· Neen, in een multiculturele wereld moet zoiets aanvaard worden. 

Ga je ermee akkoord dat een kleine groep moslims de uitgeverij van Jones (Beaufortbooks) bestookt met brandbommen of dat men een fatwa uitspreekt over Salman Rushdie?
· Absoluut

· Ik begrijp dat dit opschudding veroorzaakt, maar zo extreem zou ik het niet aanpakken! Maar ik zeg wel via een brief, mail, blog, forum,.. duidelijk mijn mening.

· Neen 

· Andere, mijn reactie zou er zo uitzien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zou je akkoord gaan wanneer een kennis of familielid trouwt met een kindbruid, zoals Mohammed deed in deze roman?

· Ja

· Neen

Wil je nog iets anders kwijt over dit onderwerp?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vragen over “Jezus van Nazaret”
Paul Verhoeven verdenkt de evangelisten in verschillende bijbelpassages van  ‘spin’ (manipulatie). Wat vind je hiervan?

· Meer dan normaal, iedere auteur kiest toch in welke volgorde hij zijn verhaal vertelt en wat hij al dan niet aanpast!

· Helemaal ongepast, de Bijbel is een heilig boek, net zoals de inhoud! Zoiets hoort men niet te insinueren. 

· Als de paus ermee akkoord gaat, dan ik ook.

Ga je ermee akkoord als Verhoeven Jezus vergelijkt met Ernesto Che Guevara, omdat ze allebei ‘hun’ guerrilla voerden? 

· Ja, ik zou het niet beter kunnen beschrijven.

· Neen! Jezus heeft nooit gevochten met wapens, laat staan een guerrillastrijd gevoerd. Hij is de absolute tegenhanger van een rebels iemand.
· Andere……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Als Verhoeven je zou vertellen dat Jezus minsten drie maal een bezoek bracht aan Jeruzalem, wat schiet u dan te binnen?

· Absoluut niet waar! Jezus bezocht Jeruzalem slechts één keer, namelijk de laatste week van zijn leven. 

· Dat zou goed kunnen, maar ik vind dit niet zo belangrijk. 

· Helemaal correct! 

“Jezus was een agressieve exorcist (duiveluitdrijver), hij spuwde in de ogen,mond en oren en is continu op de vlucht voor de autoriteiten”,aldus Verhoeven. En nu jij!
· Absoluut! Niemand kan toch een lamme weer laten lopen? Wanneer je de regerende macht zo aanvalt als hij in de tempel deed, is het geen wonder dat je de autoriteiten op je dak kreeg.

· Helemaal niet! Jezus was een getalenteerd man, gestuurd om van de wereld een betere plaats te maken. 

· Ik geloof dat Jezus geen mirakels kon verrichten, maar ik geloof ook dat hij niet agressief was en dat de autoriteiten bang waren voor wat Jezus met zijn invloed eventueel zou kunnen aanrichten en hem daarom achterna zaten. 

· Andere……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
“Het is mogelijk dat Maria tijdens de joodse opstand door een Romeinse soldaat verkracht werd en dat Jezus daar het resultaat van is”, aldus Verhoeven. En nu jij! 

· Neen, Jezus was de zoon van Maria en Jozef.

· Neen, Maria had een onbevlekte ontvangenis.

· Dat is mogelijk.

· Ja, absoluut! 

Alle vermoedens die Paul Verhoeven in zijn boek insinueert en probeert te staven…
· …raken mij enorm. Jezus beledigen en de Bijbel in twijfel trekken hoort niet. Het is de basis van ons geloof, daar raakt men niet aan. Maar actie tegen hem of de uitgeverij onderneem ik niet.  

· ….vind ik flauwekul.

· ….daar word ik boos van. Hij heeft niet het recht dat te zeggen. Ik ga actie ondernemen tegen hem door mijn mening te uiten op een forum, een brief of mail te schrijven, hem persoonlijk aan te vallen, hem terroriseren,…

· …..zijn een interessante invalshoek. De moeite waard om eens te lezen. Maar veel aandacht besteed ik er niet aan. 

· Andere…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt om aan deze enquête deel te nemen!
