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Volgens Wikipedia is een VLECHT: “een sterke bundel, gemaakt van diverse materialen en bestaande 

uit meerdere strengen die in elkaar gevlochten zijn.”.  

Deze omschrijving, die van oudsher verwijst naar een bepaalde weef- en bindtechniek, was nooit zo 

actueel en is perfect toepasbaar op het politieke spel van de 21
ste

 eeuw. We worden geconfronteerd 

met een zeer uiteenlopend scala van overtuigingen, normen en waarden, referentiekaders, … .  

Daarnaast krijgen we te maken met een steeds groter wordende dualiteit tussen de eigen identiteit 

enerzijds en de globalisering anderzijds. Een identiteitscrisis die zich niet enkel beperkt tot staats en 

economische entiteiten, maar evenzeer en misschien zelfs nog belangrijker van elke burger ten 

opzichte van de eigen habitat: zijn dorp, haar stad…hun leefomgeving. 

Meer dan ooit zien we dat mensen zich vragen stellen.  

Meer dan ooit trekken burgers aan de alarmbel en geven uiting aan hun verontwaardiging. 

Meer dan ooit merken we normvervaging dat zich uit in zinloze agressie, gedateerde prioriteiten en  

een misplaatst egoïsme. 

Niettegenstaande hebben we een unieke kans om deze diversiteit te benutten en gestalte te geven 

aan een samenleving die voor eenieder als “goed” wordt ervaren. Een samenleving die vertrekt van 

het individu an sich. Een individu als deel van een groter geheel, met maximale vrijheden maar ook 

met verplichtingen. Beide krachten verhouden zich tegenover elkaar. 

De naamskeuze VLECHT is dan ook niet toevallig. De diversiteit van de huidige maatschappelijke 

context wordt gebruikt, onderzocht en tenslotte geïmplementeerd in een samenlevingsmodel dat 

gestoeld is op de begrippen “vrijheid”, “autonomie” en “waardigheid”; niet door ieders “groot gelijk” 

te bejubelen, maar door het bundelen van ideeën, rekening houdend met ieders kracht en beperking 

om te komen tot een sterkere samenleving die positief ervaren wordt door al haar deelnemers, 

ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, etniciteit, leeftijd, geloof en overtuiging.  

VLECHT wil aan politiek doen. Niet om de hoop te vergroten, maar om inhoudelijk een verschil te 

maken, een vinger aan de maatschappelijke pols te houden en een spreekbuis te zijn voor haar 

kiezers, link of rechts, gekleurd of niet gekleurd, jong of oud,… . Eén ding hebben de VLECHT kiezers 

gemeen: een open kijk op de wereld en haar bewoners en een kritische, ongebonden houding 

tegenover elk maatschappelijk debat. 

 



In de zoektocht naar een breed gedragen maatschappijbeeld, laten we ons inspireren door een 

eigentijds vrijzinnig-humanisme. Geen vergeten ideologie maar een normen- en waardenkader, 

aangepast aan de realiteit en waarbij we 3 zaken als uitgangspunt hanteren: 

 “het humanisme is een levensbeschouwing dat wordt gevormd, gevoed en geïnspireerd door de 

mens, diens vermogens en waardigheid.”; 

“het humanisme is een politiek-moreel streven.”; 

“het humanisme omvat het streven naar een goed, mooi en zinvol persoonlijk leven.”
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Uiteraard komt dit streven het best tot zijn recht in een democratische rechtsstaat en vraag het de 

actieve inzet van burgers. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vormt een 

belangrijke morele en politieke leidraad. 

Kortom, VLECHT richt zich naar elke Vlaming die voelt dat het anders kan. Geen populistische 

slogans, maar een nuchtere en vrije kijk op de dingen. VLECHT gaat voor een sterk  & zo 

onafhankelijk mogelijk Vlaanderen, maar vooral voor een tevreden en gelukkige Vlaming! We gaan 

daarbij geen taboe uit de weg en verzetten ons tegen elke vorm van betutteling en doctrine. Respect 

voor ieders waardigheid houdt eveneens in dat we het debat aangaan met ALLE politieke actoren. 

 De staat is levensbeschouwelijk neutraal. Geen enkele levensbeschouwelijke stroming mag aan 

burgers worden opgedrongen, een voorkeursbehandeling krijgen of achtergesteld worden. 

Levensbeschouwelijke overwegingen hebben net als andere overwegingen een rechtmatige plek in 

het publieke en politieke debat en kunnen – net als andere overwegingen – bekritiseerd worden.
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Iedereen die deze beginselverklaring kan onderschrijven kan lid worden van VLECHT. Deze tekst is 

net zoals onze samenleving dynamisch en dus constant in evolutie. 

 

(01 oktober 2009) 

 

 

Wilt u meewerken aan dit initiatief of wenst u simpelweg meer informatie, aarzel dan niet om 

contact op te nemen: vlechtpartij@gmail.com . 

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=301588825444 
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