
   

 

BELANGRIJKE BOODSCHAP 
Wij hebben slechts TWEE WEKEN om 15.000 handtekeningen te verzamelen.  Teken onze 
online petitielijst op www.volksraad.be zodat wij naar de Federale verkiezing kunnen 
gaan. Wij hebben heel beperkte middelen. Help ons deze kettingbrief te verspreiden. Kopieer 
deze en stuur deze naar alle vrienden en kennissen. Vraag andere organisaties om ons te 
steunen.  Post op het internet onze oproep. Help ons om de mensen van het volk te steunen. 

FACEBOOK: www.volksraadpartij.be 

 
Beste Burger van dit land, 

Het moet maar eens gedaan zijn ! Wij gaan perk en paal stellen aan de wanpraktijken in dit land. Gedaan met dat 
gepalaver en dat gezever. Gedaan dat politici A zeggen, maar B doen als ze eenmaal verkozen zijn. 

Zullen wij weer geloven in de huidige partijen ? Ze zijn ALLEMAAL verantwoordelijk voor het wanbeleid. Als kleine 
kinderen zaten ze te rollebollen en te vechten op straat, terwijl het volk mort !  Hoe kunnen wij de huidige partijen 
vertrouwen als ze niet eens de grondwet respecteren en onwettige verkiezingen houden. Een intentieverklaring tot het 
afhandelen van BHV verandert daar niks aan. De bezorgde mening van rechters wordt aan de kant geschoven en zij worden 
(onrechtstreeks) op de vingers getikt door de politiek, via de Minister van Justitie. Scheiding van machten, is ook dat een 
fabeltje ? Maar er kunnen geen grondwettelijke verkiezingen gehouden worden ! De rechters zullen het wel weten zeker ?! 
Wie macht en geld heeft in deze maatschappij zou de politiek moeten dagvaarden voor inbreuk tegen de grondwet ! 

Waar was de uitvoering van hun belofte om de crisis aan te pakken ?  Eén of vijf van de Belgen leeft in armoede, zelfs  
een groot pak onder de armoedegrens. Weet U dat een groot deel van de jongeren, zelfs studenten in armoede leven. Dat 
veel afgestudeerden geen werk vinden en inderdaad op straat belanden, omdat ze geen geld hebben om een huisje te huren 
met zo’n hoge huurprijzen en hun lage uitkering ? Belgen op straat, beste mensen ! En dat U binnenkort TOCH zult fluiten 
naar Uw sociale netwerk, als U de gewone partijen maar laat aanmodderen ?  De politici, ze zullen U angstig maken en 
zeggen dat U geen pensioen meer zult krijgen, dat men moet besparen, want anders gaat alles op de fles.  Ze vissen in de 
vijver van de gepensioneerden.  De vergrijzing nietwaar.  Maar de pensioenkas is leeg. Ze hebben het geld verkwist.   

Zult U de mooipraters nu weer geloven ? Of ze hun beloftes ditmaal wel zullen waarmaken ?  Geen enkele partij hield 
zijn belofte.  Ze hebben allemaal maanden aangemodderd in een dossier dat de gewone Belg totaal niet interesseert.  
Namelijk de splitsing van BHV (o ja, voor een politicus is dat natuurlijk belangrijk voor zijn stemmen.) Maar intussen, het 
volk in zak en as. Maar men geeft WEL geld aan de rijke, de grote bedrijven, de banken, de grote spelers op de beurs. En 
dat was de reden voor de schijnbeweging.  De kloek kon geen eieren meer leggen ! Een toneel, een schijnvertoning. 

En gelijk welke partij van de huidige politiek die nu aan de macht komt, zij zullen toch besparen.  Geen euro zullen ze 
geven aan de gewone man in de straat, want ze hebben alle geld naar hun schuldeisers (de banken) gedragen om hun 
(tijdelijk) uit de knoei  te helpen. En de inkomsten van de komende belastingen zullen ook heel pover zijn.  

Gepensioneerden, invaliden en werklozen laten ze in de kou.  Ze krijgen niet eens een leefbare uitkering. Mensen die nog 
werk hebben zijn angstig en hebben enorme stress op de werkvloer.  De zelfmoordcijfers stijgen enorm in de maatschappij, 
want met voelt zich in de steek gelaten. Onmachtig. 

Daarom hebben wij besloten een partij op te richten:  De Volksraad.  Niet de zoveelste in de rij, maar 
een partij waar alle standpunten worden gestemd door de gewone leden van het volk via bindende, 
elektronische referenda (stemming) en waar de woordvoerders deze standpunten zullen verdedigen.   

Concreet. De voormannen voeren uit wat de leden van de partij hebben gestemd.  Zo kunnen de leden van de partij ieder 
moment mee beslissen in de politiek door de richting van de partij te bepalen.  Directe democratie ! Uw stem zal niet alleen 
klinken in het stemhokje, slechts eenmaal om de zoveel jaren, maar steeds maar opnieuw in ALLE politieke dossiers.  
Gedaan met politici die hun woord niet meer houden, zomaar hun eigen zin doen of andere belangen dienen dan deze van 
het volk.  Gedaan met loze beloftes, leugens, gefoefel en wanbestuur. Laat het volk in wijsheid nu eens beslissen. 
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VOLK IN BEWEGING 
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